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Lieve Milja

Je was een geweldige meid.
Wat zullen we je missen.

Al je wensen die je nog had.

Kunnen nu niet meer verwezenlijkt worden.
Je plan om verre reizen te maken,

en nog veel van de wereld te zien.

Voor ons was je altijd de kracht,

om steeds opnieuw na alle moeilikheden weer door te
gaan.

Je was altijd optimistisch.

Elke dag kwam je even bij tante Trees langs,

om met de hond te spelen en te vertellen hoe het

op school was gegaan.

Woensdag was de vaste dag dat je even bij opa langs
ging.

Opa zal je bezoekjes heel erg missen.

Toen je dinsdagmorgen wegging zei je nog,
Papa - Mama vandaag haal ik een tien voor Duitse
woorden.

Je gaf ons een kus en dat was je laatste groet aan
ons.

e blijft ons Kind, dat ooit met ons mocht
leven,

dat zoveel fizfde tot ons heeft gebracht.

Je geest blifft bif ons, dat heb je ons gegeven.
Lieve Mifja rust nu zacht”.

Oldenzaal - Mariaparochie - Beuningen

Milja Tijhuis
Geboren 24 oktober 1974
Overleden 5 november 1881,

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na
het plotseling overlijden van onze allerliefste dochter
Milia, zeggen wij u onze hartelike dank.

Jan en Marian Tijhuis-Zanderink



